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Beste ouders/verzorgers,

Herinnert u zich ons slottoneelstuk nog? Wat begon met twee kinderen vol nieuwsgierigheid,
groeide uit tot een verhaal over verbondenheid, samenwerking en het laten stralen van ieders unieke
licht. Het hotel zat vol kleuren, beweging en plezier, maar de echte boodschap zat daarachter:

Leren om vrij, liefdevol en betrokken je plek in de wereld in te nemen.

De eerste woorden van onze nieuwe website gaan erover: “Elk kind onderzoekt de wereld met een
grote verwondering voor alles om zich heen. Als school willen wij die verwondering behouden, zodat
kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die met een open hart, in vrijheid en liefde, hun plaats in de
wereld innemen.”

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We willen samen verder bouwen aan een plek waar die
verwondering blijft leven, waar hoofd, hart en handen samenwerken en waar ieder kind kan stralen.

We kijken ernaar uit om samen met u weer een mooi jaar van te maken. De school is weer startklaar
gemaakt, aan de buitenkant is wat reparatiewerk gedaan en we kunnen niet wachten van start te
gaan. We hopen dat dit voor de kinderen en voor u net zo geldt.

Maandag 25 augustus 08:40 staan de deuren open voor de kinderen. De eerste week staat zo veel
mogelijk in het teken van de Gouden weken, dat wil zeggen: richten op groepsvorming, dat wij doen
in de vorm van sociale vormingspelletjes, vakantieverhalen delen, creatief aan de slag met schrijven
en het thema. Het beloofd een gezellige week te worden. De week erna zullen wij aanvangen met het
reguliere programma.

Donderdag 28 augustus, als de kinderen alweer wat aan hun groep en elkaar gewend zijn, nodigen
wij de kinderen van harte uit voor de tempeldienst in het centrumgebouw van het Rozenkruis van
08:45 tot ongeveer 09:30 aan de Oude Gracht 114 in Alkmaar. We kunnen telkens 1 groep ouders
uitnodigen bij de dienst, dat zijn bij de openingsdienst de ouders van groep 3/4.

Ouders van de allerjongste kleuters die net starten na de vakantie zijn welkom om 10:00 op school.

Als we terug zijn duurt de dag zoals gebruikelijk tot 14:45. We vragen u het vervoer van een naar
Alkmaar zelf te regelen, al dan niet afgestemd met schoolgenootjes. Als daar moeilijkheden bij
mochten ontstaan zoeken we graag mee naar een oplossing.

Dan, op dinsdagavond 9 september 19:30 houden wij onze eerste algemene ouderavond en
klassenouderavond. U ontvangt op deze avond onder andere informatie over de jaarplanning,
schoolgids, speerpunten en gaat het over het reilen en zeilen in de groep.

Op deze avond kunt u zich ook inschrijven, als hulpouder, voor allerlei activiteiten voor het komende
schooljaar.

Tot volgende week en wij kijken er ontzettend naar uit om met u, de kinderen en alle betrokkenen er
weer een prachtig schooljaar 2025-2026 van te maken. Maar eerst nog een lekker weekend.

Hartelijke groeten van het team,

Natascha, Marije, Coralie, Mir, Lin, Lizette, Hilke, Enide, June, Sylvia, Martina, Sanne, Dave, Ronith,
Raphael



